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Liên minh Mỹ - Philippines : Bảo đảm an ninh hay rủi ro xung đột với Trung Quốc ?
Vì sao Hoa Kỳ và Philippines cập nhật Hiệp ước quốc phòng ?
Tổng thống Marcos Jr. củng cố vị thế của Philippines ở Biển Đông
Liên minh Mỹ-Nhật-Philippines đang được hình thành để đối phó với Trung Quốc?
Úc-Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
Quân đội Mỹ đàm phán với Philippines để xây cảng ở đảo trọng yếu
Mỹ, Nhật, Philippines nhất trí tăng cường quan hệ an ninh
Cố vấn an ninh Mỹ Nhật Philippines lần đầu tiên họp ba bên
Philippines đàm phán với Trung Quốc về lệnh cấm đánh cá, và đối sách của Việt Nam
Tòa án Tối cao Philippines ra phán quyết cuối cùng bác bỏ thỏa thuận thăm dò của Trung Quốc,
Việt Nam
Đối đầu Trung Quốc – Philippines sẽ diễn biến thế nào?
Trung Quốc gây hấn Philippines, Việt Nam có nên im lặng?
Giữa căng thẳng với Trung Quốc, TT Philippines nhắm ký thỏa thuận hàng hải với Việt Nam
Trung Quốc đề nghị Philippines hợp tác hóa giải căng thẳng Biển Đông
Philippines: Chính sách an ninh mới nêu bật quan ngại về Đài Loan
Biển Đông: nhiều nước sẵn sàng tham gia tuần tra với Philippines và Mỹ
Philippines cân nhắc các phương án pháp lý chống lại Trung Quốc vì ‘phá hủy’ rạn san hô

Liên minh Mỹ - Philippines : Bảo đảm an ninh hay rủi ro
xung đột với Trung Quốc ?
Đăng ngày: 15/06/2023 - 16:20
Capture à partir de :RFI

Đầu tháng 2/2023, Washington và Manila đã ký kết thỏa thuận
mới cho phép quân đội Mỹ tiếp cận tự do thêm bốn căn cứ
quân sự tại Philippines. Một tin xấu cho Bắc Kinh do việc
Philippines chiếm một vị trí chiến lược tại một vùng mà
Washington đang nỗ lực ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung
Quốc. Nhưng sự thôi thúc thắt chặt hơn nữa các mối liên minh
quân sự của Mỹ, cùng với chủ nghĩa phiêu lưu của Trung
Quốc, đang đe dọa hòa bình ở châu Á.

https://vuotquaviet.net/
https://vuotquaviet.net/hn_TheChienQuoc_01.html
https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-ti%C3%AAu-%C4%91i%E1%BB%83m/20230615-lien-minh-my-philippines-bao-dam-an-ninh-rui-ro-xung-dot-trung-quoc


Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin duyệt hàng quân danh dự tại căn cứ Aguinaldo,
thành phố Quezon, Manila, Philippines, ngày 02/02/2023.REUTERS - POOL

Trong khuôn khổ « Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng
cường – EDCA » ký kết giữa Washington và Manila, nhân
chuyến công du Philippines của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ
Lloyd Austin ngày 02/02/2023, quân đội Hoa Kỳ kể từ giờ có
thể tự do tiếp cận tổng cộng 9 căn cứ quân sự ở Philippines để
bố trí binh sĩ và cất trữ thiết bị, đạn dược. Phải chăng Manila
đang trở về với « lập trường thân Washington » sau 6 năm
quan hệ căng thẳng do những phát biểu bài Mỹ của vị tổng
thống tiền nhiệm Rodrigo Duterte ?

Nhà nghiên cứu về Đông Nam Á, David Camroux, Trung tâm
Nghiên cứu Quốc tế, trường đại học Khoa học Chính trị
Sciences Po, trong một cuộc trao đổi với RFI Tiếng Việt, trước
hết nhắc lại, Mỹ và Philippines có một mối quan hệ đồng minh
lâu đời, từ năm 1951. Và tâm lý bài Mỹ chỉ chiếm thiểu số tại
quốc gia Đông Nam Á này.

David Camroux : « Trên thực tế ông Duterte là một vị tổng thống
rất được lòng dân. Tỷ lệ ủng hộ ông trong dân chúng luôn ở
mức 70% trong các cuộc thăm dò. Điều duy nhất người ta phê
phán ông chính là chủ nghĩa bài Mỹ và những phát biểu của
ông có vẻ thân với Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, việc xích lại



gần Trung Quốc chưa bao giờ được thực hiện cả. Trong vòng
sáu năm cầm quyền, tổng thống Duterte nhiều lần tuyên bố, "tôi
sẽ thông báo chấm dứt thỏa thuận Thăm viếng Lẫn nhau" và
việc tiếp cận các căn cứ quân sự, "tôi sẽ chấm dứt điều đó
trong vòng 6 tháng nữa". Nhưng mỗi lần như vậy, ông lại đẩy lui
thời hạn thêm 6 tháng cho đến khi sự việc không còn mang tính
thời sự nữa, bởi vì ông không còn là tổng thống . »
Quân bài Hoa Kỳ của Marcos Jr. để đối phó Trung Quốc

Lên cầm quyền từ tháng 6/2022, Ferdinand Marcos Jr., con trai
nhà độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ năm 1986 và phải sống
lưu vong ở Mỹ, đã quyết định đoạn tuyệt với trò chơi hai mặt
của người tiền nhiệm Duterte đối với Bắc Kinh, một chiến lược
mà ông Marcos Jr. đánh giá là không hiệu quả. Sự hòa dịu của
người tiền nhiệm đã không làm suy giảm thái độ hung hăng của
Bắc Kinh trong các tranh chấp lãnh thổ, cũng như đối với ngư
dân Philippines tại các ngư trường trong vùng đặc quyền kinh
tế của Manila. Vị giáo sư thỉnh giảng trường đại học Quốc gia
Hà Nội đưa ra hai lý do để giải thích :

David Camroux : « Thứ nhất, điều này đáp ứng nhu cầu chính trị
nội bộ ở Philippines. Vì là con trai của nhà độc tài, ông ấy cần
phải chứng tỏ là ông ấy có được sự hậu thuẫn từ Quốc hội Mỹ.
Ông ấy hiểu rất rõ điều đó qua cha ông. Từng là một nhà độc
tài, nhưng cha ông rất thân Mỹ trong suốt cuộc chiến tranh Việt
Nam, các căn cứ quân sự tại Philippines là cực kỳ quan trọng
để Hoa Kỳ tiến hành chiến tranh Việt Nam. Do vậy ông Marcos
Jr. biết rõ là điều đó rất quan trọng cho quốc phòng Mỹ, và như
vậy, không giống như với ông Duterte, tổng thống Marcos Jr. sẽ
không phải bị nghe chỉ trích về các vấn đề nhân quyền.

Yếu tố thứ hai chính là thái độ hung hăng của Trung Quốc, của
ông Tập Cận Bình. Tôi thấy là ông Tập Cận Bình đang thật sự
phá hỏng chính sách láng giềng tốt của Trung Quốc tại vùng
Đông Nam Á. Người ta không thể vừa là nhà đầu tư cho các cơ
sở hạ tầng ở Philippines, hơn nữa những khoản đầu tư này chỉ



có lợi cho ông Duterte, cho vùng của ông tại Mindanao hơn là
cho cả nước, lại vừa gởi tàu dân quân, tầu cá đến hủy hoại
cuộc sống của ngư dân Philippines.

Đương nhiên ở Philippines, không phải ai cũng là ngư dân cả,
nhưng nghề đánh cá là một hoạt động cao quý rất được dân
chúng ủng hộ. Thế nên, thái độ hung hăng của Trung Quốc ở
Biển Đông, trên toàn vùng châu Á, là cực kỳ phản tác dụng, vì
chúng ta thấy kết quả là nhiều nước trong khu vực đang xích lại
gần Mỹ. »

Xét trên góc độ ngoại giao, theo quan điểm của nhà nghiên cứu
David Camroux, đây là một thất bại cho chính sách đối ngoại
của Bắc Kinh, và là một thành công của Washington, ngày càng
xích lại gần hơn và củng cố tất cả các mối liên minh với Nhật
Bản, Úc, cũng như với nhiều nước khác trong khu vực, gồm cả
Việt Nam.

David Camroux : « Người ta nói nhiều về QUAD – Bộ Tứ, một
liên minh giữa Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Nhưng chúng
ta cũng có QUAD bis không chính thức, một dạng liên minh có
thể nói là chống Trung Quốc. Một QUAD bis với Việt Nam, Hàn
Quốc, New Zealand và có thể với Philippines. Chính hành động
của Trung Quốc đã thúc đẩy các nước đó đi theo chiều hướng
này. Các nước Đông Nam Á không muốn chọn phe giữa Trung
Quốc và Mỹ. Họ luôn tìm cách giữ thế cân bằng như trường
hợp của Indonesia và Việt Nam. Nhưng đến một lúc nào đó,
những việc như thế sẽ đẩy các nước nghiêng về bên này hay
bên kia. »
Philippines : Chốt chặn chiến lược bao vây Trung Quốc ?

Tuy nhiên, quyết định này của Manila đã làm dấy lên nhiều mối
quan ngại từ nhiều nhà quan sát, kể cả tại Philippines. Trang
mạng Responsible Statecraft, thuộc Viện Quincy của Mỹ, tự hỏi
: Liệu chiến tranh Trung – Mỹ có thể bắt đầu từ Philippines ?
Bởi vì ba trong số bốn căn cứ Mỹ được tiếp cận thêm là nằm ở
phía bắc, đối diện với eo biển Ba Sĩ, không xa Đài Loan. Căn



cứ thứ tư nằm ở cực tây đảo Palawan, gần với quần đảo
Trường Sa, khu vực đang có tranh chấp lãnh hải giữa Trung
Quốc với Philippines và nhiều nước khác, trong đó có Việt
Nam. Những căn cứ được chọn để chuẩn bị cho một cuộc
chiến với Trung Quốc, theo như bình luận từ trang mạng World
Socialist Web Site, nổi tiếng chống Mỹ.

Bắc Kinh lên án Mỹ và các đồng minh thực hiện chiến lược bao
vây Trung Quốc. Quả thật, « ở phía bắc, Hoa Kỳ có thể sử dụng
căn cứ Okinawa tại Nhật Bản và các căn cứ quân sự ở Hàn
Quốc, trong khi ở phía nam, sức mạnh của Mỹ giờ có thể được
triển khai từ Philippines ». Một vòng vây Trung Quốc ở Biển
Đông xem như được hoàn thiện trên bình diện chiến lược, theo
phân tích của Danilo delle Fave, chuyên gia về vấn đề an ninh
châu Á và là nhà nghiên cứu, cộng tác viên cho International
Team for the Study of Security (ITSS) Verona, một nhóm
chuyên gia về an ninh quốc tế, được France 24 trích dẫn.

Một mặt, việc Philippines cho phép Mỹ tiếp cận thêm bốn căn
cứ quân sự đang củng cố thêm « vai trò duy trì hòa bình của
Mỹ trong khu vực », một vai trò rất được nhiều nước trong khu
vực đánh giá cao, nhất là Philippines, theo như nhận định của
Rommel C.Banlaoi, chủ tịch hội nghiên cứu Philippines về tình
báo và an ninh, được nhật báo Pháp L’Humanité dẫn lại.

Nhưng mặt khác, không ít nhà quan sát cũng chỉ trích Hoa Kỳ
đang lôi kéo quốc gia Đông Nam Á này vào thế đối đầu trực
diện với Trung Quốc. Về điểm này, bà Marianne Péron-Doise,
chuyên gia về chiến lược tại châu Á, Viện Quan hệ Quốc tế và
Chiến lược, trả lời ban Pháp ngữ đài RFI, phân tích lập trường
của Manila khi có quyết định như trên:

« Ở đây chỉ là vấn đề tiếp cận cho phép các hoạt động luân
chuyển hải quân, trang thiết bị cần thiết, và đương nhiên cho
phép thiết lập trước các cơ sở, chiến đấu cơ tạo thuận lợi cho
việc quá cảnh các tầu chiến Mỹ. Nhưng chúng không phải là
những căn cứ thường trực như Mỹ từng có trước đây trong



khuôn khổ hiệp ước an ninh. Như vậy, ở đây Manila có một lập
luận là họ chỉ cung cấp các cơ sở, họ đang xích lại gần Mỹ và
tái khởi động hợp tác với Mỹ, chứ Philippines không cung cấp
căn cứ thường trực cho quân đội Mỹ như ở Nhật Bản hay Hàn
Quốc. »
… Và những rủi ro xảy ra xung đột

Nỗi lo này còn gia tăng thêm một nấc khi các hoạt động tập trận
diễn ra thường xuyên hơn ở Biển Đông và ngày càng có quy
mô lớn hơn, mà chiến dịch Balikatan giữa Mỹ và Philippines
vừa kết thúc là một ví dụ điển hình. Đây cũng là những gì được
cam kết trong thỏa thuận quân sự mới, theo đó hai nước sẽ, «
tiến hành liên tục các bài diễn tập và thao dượt song phương
cũng như là các hoạt động hải quân có phối hợp, không hạn
chế bao gồm cả tuần tra chung ».

Những cuộc tuần tra chung Mỹ -Philippines, giữa hải quân hay
tuần duyên hai nước, tại những vùng lãnh hải mà Trung Quốc
có khả năng kiểm soát và chống xâm nhập, có nhiều nguy cơ
biến một cuộc va chạm cục bộ thành một cuộc đối đầu trực
diện Trung – Mỹ với sự hiện diện của tàu chiến Mỹ hộ tống hải
quân Philippines. Theo quan điểm từ trang mạng Responsible
Statecraft, việc các nước đồng minh như Úc, Nhật Bản tham
gia hoạt động tuần tra chung chỉ có thể « châm thêm dầu vào
lửa ».

Đây cũng chính là những gì ông David Camroux tỏ ra quan ngại
khi trả lời RFI Tiếng Việt. Ông cảnh báo các bên cần có những
kênh đối thoại để tránh cho những tính toán sai lầm có thể dẫn
đến bùng nổ một cuộc xung đột trên diện rộng.

David Camroux : « Tôi tin rằng rủi ro phạm sai lầm là cao. Nghĩa
là, khi quý vị có đầy tầu chiến từ cả hai phía Mỹ, Trung Quốc và
nhiều nước khác trong cùng một khu vực, khả năng xảy ra tai
nạn sẽ càng cao. Và chúng ta đã thấy gần đây có hai hay ba
trường hợp như vậy.



Theo tôi, điều đáng lo là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc tại
Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình chơi trò tinh thần yêu nước đến
cùng. Nếu chẳng may một ngày nào đó, một tầu chiến hay một
chiến đấu cơ Trung Quốc bị Mỹ vô tình phá hủy, trước người
dân Trung Quốc, Tập Cận Bình sẽ buộc phải có phản ứng.

Trong bối cảnh ngày nay người ta bắt đầu sử dụng ngày càng
nhiều luận điệu Chiến Tranh Lạnh ở Mỹ vào lúc bầu cử sắp diễn
ra, họ cần phải phô diễn sức mạnh trước Trung Quốc, và chúng
đã trở thành một trong số các nhân tố về chính sách đối ngoại
trong các cuộc tranh luận sắp tới, quả thật đây là điều rất đáng
lo ngại.

Bởi vì việc kích động hay những phát biểu sặc mùi chủ nghĩa
dân tộc ở cả hai phía chẳng phải là điềm lành. Do vậy, các
nước trong khu vực nhất thiết phải quay lại đối thoại và duy trì
các kênh liên lạc, để khi có những sự cố thì các bên có thể
nhanh chóng xử lý mà không để biến thành xung đột ».

Vì sao Hoa Kỳ và Philippines cập nhật Hiệp ước quốc
phòng ?
Đăng ngày: 05/05/2023 - 15:17
Capture à partir de :RFI

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ của tổng thống Philippines,
Ferdinand Marcos Jr hôm 01/05 vừa qua, Manila và
Washington đã ký thỏa thuận có tên gọi « hướng dẫn phòng thủ
song phương ». Văn kiện đã được công bố ngày 03/05 vừa qua
nhằm xác định cụ thể hóa vai trò của Mỹ trong Hiệp ước quốc
phòng ký từ năm 1951, nhưng trong tình hình mới Philippines
muốn làm sáng tỏ hơn.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230505-v%C3%AC-sao-hoa-k%E1%BB%B3-v%C3%A0-philippines-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87p-%C6%B0%E1%BB%9Bc-qu%E1%BB%91c-ph%C3%B2ng


Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (G) cùng phu nhân được chào đón bởi phó
tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris (P) tại Đài thiên văn Hải quân Hoa Kỳ, Washington, ngày
02/05/2023.AP - Patrick Semansky

Quan hệ giữa Philippines và Hoa Kỳ đã có những bước chuyển
biến nhanh chóng từ khi tổng thống Ferdinand Marcos Jr. lên
nắm quyền. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, ông Marcos Jr.
đã tiếp đón ba lãnh đạo hàng đầu chính quyền Mỹ, cử các bộ
trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao đến Washington họp với
đồng nhiệm Mỹ. Cũng trong gần một năm qua, chính quyền
Manila đã chấp nhận mở thêm 4 căn cứ quân sự cho quân đội
Mỹ. Hai nước cũng vừa mới tổ chức cuộc tập trận chung
thường niên Balikatan quy mô hoành tráng nhất từ trước tới
nay.

Mối quan hệ đồng minh này đã được bảo đảm bằng Hiệp ước
Quốc Phòng chung ký từ 1951 và một thỏa thuận bổ sung năm
2014, cho phép quân đội Mỹ cất giữ vũ khí khí tài tại các căn cứ
của Philippines. Trong bối cảnh quan hệ đối tác trong lĩnh vực
an ninh quốc phòng Mỹ-Philippines được bảo đảm như vậy,
giới quan sát đặt câu hỏi tại sao giờ đây Manila lại muốn cập
nhật lại các văn kiện vẫn tồn tại từ hơn bảy mươi năm nay ?

Trong chuyến công du Washington vừa qua, tổng thống
Ferdinand Marcos Jr. đã nhấn mạnh giờ đây đất nước ông nằm
trong vùng « phức tạp nhất trên bình diện địa chính trị và vì thế



điều hoàn toàn tự nhiên là Philippines quay sang một nước duy
nhất đã được gắn kết với mình bằng một hiệp ước » quốc
phòng.
Đồng minh sẽ bảo vệ Philippines ?

Thời gian gần đây, Manila liên tục lên tiếng tố cáo những hành
vi gây hấn của các tàu tuần duyên và các tàu dân quân biển trá
hình tàu cá của Trung Quốc trong vùng Biển Đông thuộc chủ
quyền của Philippines. Mặt khác trong hoàn cảnh khó khăn về
năng lượng toàn cầu do cuộc chiến tranh tại Ukraina,
Philippines muốn sớm được tiến hành các hoạt động thăm dò
khai thác các mỏ khí đốt trong vùng đặc quyền kinh tế nhưng
vẫn bị Trung Quốc đòi chủ quyền.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, Philippines giờ đây muốn được
đồng minh cam kết rõ ràng sẽ bảo vệ mình như thế nào, và như
vậy có thể khiến Trung Quốc chùn bước trong các tranh chấp
chủ quyền với Philippines tại biển Đông.

Văn bản « hướng dẫn phòng thủ » được bộ Quốc Phòng Mỹ
vừa công bố hôm 03/05, nêu rõ rằng những cam kết phòng thủ
chung sẽ được vận dụng trong trường hợp một trong hai đồng
minh bị tấn công quân sự « bất kỳ ở đâu trong Biển Đông ».
Một chi tiết khác được đưa vào văn kiện là giờ đây các tàu tuần
duyên cũng thuộc đối tượng được bảo vệ bởi Hiệp ước Quốc
phòng.

Điểm đáng chú ý khác là văn bản hướng dẫn ghi nhận hai bên
cần phải phối hợp với nhau để đối phó với « cuộc chiến tranh
không cân xứng, chiến tranh hỗn hợp và các chiến thuật vùng
xám ». Thuật ngữ quân sự « chiến thuật vùng xám » thường
được Mỹ sử dụng để chỉ việc Trung Quốc dùng các phương
tiện phi quân sự như tàu tuần duyên hay các đội tàu cá nhằm
khẳng định nhưng đòi hỏi lãnh thổ trong vùng Biển Đông. Trong
chiến thuật này có cả những hành động phong tỏa, hăm dọa
hay những biện pháp gây rối các hoạt động đánh bắt cá hay
tham dò khai thác tài nguyên của đối phương.



Cần nhắc lại là Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền trên các đảo
cũng như các vùng biển cách bờ biển của họ đến 1500 km,
trong đó bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế của 5 quốc gia.
Các nước này thường xuyên tố cáo các hành động khiêu khích
theo kiểu « chiến thuật vùng xám » nói trên.

Có thể Manila nhận thấy, biết được các tình huống mà Hoa Kỳ
sẽ phải can thiệp theo hiệp ước có thể là một biện pháp răn đe
khiến Bắc Kinh phải tính lại một số chiến lược của họ trên Biển
Đông để tránh đối đầu với các lực lượng Hoa Kỳ, trong đó có
cách hành xử của lực lượng tuần duyên Trung Quốc.

Nhưng Trung Quốc cũng có thể sử dụng các tàu của mình để
kiểm tra các giới hạn trong cam kết quốc phòng của Hoa Kỳ và
tìm cách làm suy yếu liên minh, đặt Washington vào một vị trí
khó khăn khi họ có thể miễn cưỡng can thiệp do lo ngại về sự
leo thang hoặc tính toán sai lầm.

Tổng thống Marcos Jr. củng cố vị thế của Philippines ở
Biển Đông
Đăng ngày: 10/05/2023 - 15:49
Capture à partir de :RFI

Như mọi năm, Biển Đông vẫn là một trong những chủ đề bao
trùm hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Indonesia, đặc biệt là
trong bối cảnh căng thẳng lại bùng phát giữa Philippines và
Trung Quốc tại khu vực này. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.,
qua việc đẩy mạnh hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, đang củng cố
vị thế của Philippines ở Biển Đông trước những hành động lấn
lướt của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20230510-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-marcos-jr-c%E1%BB%A7ng-c%E1%BB%91-v%E1%BB%8B-th%E1%BA%BF-c%E1%BB%A7a-philippines-%E1%BB%9F-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng


Tổng thống Philippines, Ferdinand Marcos Jr. phát biểu trong cuộc tọa đàm về " hiện đại
hóa liên minh Mỹ-Philippines" tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại
Washington, Hoa Kỳ, ngày 04/05/2023.REUTERS - NATHAN HOWARD

Khác với người tiền nhiệm Duterte, nghiêng về Trung Quốc
nhiều hơn và xa rời đồng minh Mỹ, tổng thống đương nhiệm
của Philippines Marcos Jr. đã không ngần ngại để cho Hoa Kỳ
mở rộng sự hiện diện quân sự ở Philippines, đồng thời công
khai lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc trong
vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Vào tháng 2 vừa qua, tổng thống Marcos Jr. đã chấp nhận cho
quân đội Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự ở Philippines để
giúp bảo vệ các lợi ích của Manila. Đến giữa tháng
4,Philippines và Mỹ đã mở cuộc tập trận chung lớn nhất từ
trước đến nay.

Vào tuần trước, ông Marcos Jr. đã đi thăm Hoa Kỳ để gặp tổng
thống Joe Biden. Ông đã nhận được những bảo đảm an ninh
mới của Mỹ và được tặng thêm một số tàu tuần tra và phi cơ
quân sự. Hai bên cũng đã ban hành một văn bản hướng dẫn
nhằm cập nhật hóa Hiệp ước phòng thủ chung ký kết vào năm
1951. Theo văn bản mới, hiệp ước này sẽ được kích hoạt nếu
một trong hai bên bị tấn công trên Biển Đông hoặc nếu các tàu
tuần duyên bị tấn công. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã ngay lập



tức ra tuyên bố “phản đối việc sử dụng các hiệp ước phòng thủ
song phương để can thiệp vào Biển Đông”.

Vài ngày trước chuyến viếng thăm của tổng thống Marcos Jr.,
Washington đã lên án Trung Quốc về những hành động “hù dọa
và sách nhiễu” ở Biển Đông, sau khi lực lượng tuần duyên
Philippines tố cáo những “chiến thuật gây hấn” và “những thao
tác nguy hiểm” của các tàu Trung Quốc ngay trong vùng đặc
quyền kinh tế của Philippines.

Trang mạng Nikkei Asia ngày 09/052023 trích dẫn giáo sư
Alexander Vuving, Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á - Thái
Bình Dương Daniel K. Inouye ở Honolulu, nhận định: “ Việc
Philippines củng cố vị thế ở Biển Đông, bằng cách gia tăng hợp
tác với Mỹ và không ngần ngại lên án các hoạt động phi pháp
của Trung Quốc trong vùng biển này, sẽ khuyến khích các nước
tranh chấp khác trong khối Đông Nam Á mạnh dạn hơn trong
việc bảo vệ quyền của họ ở Biển Đông”. Theo ông Alexander
Vuving, những nước tranh chấp khác như Việt Nam, hay
Malaysia sẽ bớt “cảm thấy lẻ loi”.

Tuy nhiên, theo lời ông Zokhri Idris, một đối tác của công ty tư
vấn Malaysia Global Asia Consulting, được Nikkei Asia trích
dẫn, không phải nước nào cũng hào hứng với sự can dự của
Mỹ vào vấn đề Biển Đông. Ông Idris ghi nhận rằng những nước
tranh chấp khác như Malaysia hay Brunei không có liên minh
quân sự với Mỹ, và đặc biệt Malaysia không chấp nhận sự hiện
diện quân sự của nước ngoài ở khu vực Đông Nam Á.

Theo cái nhìn của ông Idris, Việt Nam có thể sẽ theo chân
Philippines tỏ ra cứng rắn hơn ở Biển Đông, tuy ông nhấn
mạnh Hà Nội sẽ vẫn rất thận trọng. Về mặt chính thức, Việt
Nam vẫn theo chính sách quốc phòng “bốn không”, trong đó có
việc không tham gia liên minh quân sự và không cho nước
ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại
nước khác.



Giáo sư Alexander Vuving, Trung tâm Daniel K. Inouye, cho
rằng việc Philippines nay hành xử giống như lãnh đạo trong
cuộc đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông có thể khiến Manila
trở thành mục tiêu chính trong các biện pháp trả đũa của Bắc
Kinh. Theo ông, Trung Quốc có thể sẽ hung hăng hơn đối với
Philippines để trắc nghiệm sự yểm trợ của Mỹ, nhưng Trung
Quốc sẽ vẫn giữ thái độ xác quyết đối với Việt Nam, Malaysia
và Indonesia để răn đe các nước này đừng theo gương
Philippines.

Liên minh Mỹ-Nhật-Philippines đang được hình thành để
đối phó với Trung Quốc?
Đăng ngày: 30/05/2023 - 15:31
Capture à partir de :RFI

Từ ngày 01 đến 07/06/2023, lần đầu tiên tuần duyên ba nước
Philippines, Nhật và Mỹ tổ chức một cuộc tập trận chung ở
Biển Đông, ngoài khơi tỉnh Bataan, phía tây bắc Philippines. Dù
Manila khẳng định rằng cuộc tập trận chỉ là một hoạt động
thường lệ giữa lực lượng tuần duyên thuộc các nước đối tác,
nhưng theo giới phân tích, hoạt động này là một bước mới
trong chiến lược của Mỹ muốn hình thành các liên minh nhỏ tại
vùng châu Á-Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20230530-li%C3%AAn-minh-m%E1%BB%B9-nh%E1%BA%ADt-philippines-%C4%91ang-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-%C4%91%E1%BB%83-%C4%91%E1%BB%91i-ph%C3%B3-v%E1%BB%9Bi-trung-qu%E1%BB%91c


Ảnh minh họa: Khu trục hạm chở trực thăng Nhật Bản JS Ise (hàng 1, trái) cùng tập trận
với các nhóm tác chiến tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth (hàng 1, phải) và Mỹ USS
Ronald Reagan và USS Carl Vinson tại Biển Philippines ngày 03/10/2021.AP - Gray
Gibson

Trong khu vực, Hoa Kỳ đã có mặt trong các nhóm như Aukus,
kết hợp ba nước Úc, Anh và Mỹ, cũng như là nhóm Quad, tức
là Bộ Tứ, liên kết Nhật, Mỹ, Úc và Ấn Độ. Bên cạnh đó,
Washington cũng đang nỗ lực thúc đẩy hai đồng minh có hiệp
ước phòng thủ với mình là Seoul và Tokyo hòa thuận với nhau
để củng cố một liên minh tay ba Mỹ-Nhật-Hàn, vừa để đối phó
với Bắc Triều Tiên, vừa nhằm đặt Trung Quốc trong tầm nhắm.

Ý tưởng về một liên minh tay ba mới bao gồm ba nước Mỹ,
Nhật Bản và Philippines đã được đặc biệt quan tâm trong thời
gian gần đây, kể từ khi ông Ferdinand Marcos Junior, được cho
là thân Mỹ, lên cầm quyền tại Manila, thay thế ông Rodrigo
Duterte bị coi là thân Trung Quốc.

Theo hãng tin Anh Reuters, cuộc tập trận của lực lượng bảo vệ
bờ biển ba nước Mỹ, Nhật và Philippines vào thượng tuần
tháng 6, là sáng kiến của Hoa Kỳ và Nhật Bản, đã tiếp cận
Philippines về việc tổ chức diễn tập hàng hải chung vào tháng
2, đúng vào thời điểm Manila cáo buộc Trung Quốc có các hoạt
động gây hấn ở Biển Đông, vùng biển rộng lớn mà Bắc Kinh
tuyên bố chủ quyền. Tờ báo Nhật The Japan Times ngày
01/05/2023 đã nhắc lại rằng cả Tokyo và Washington đều muốn
siết chặt thêm quan hệ quốc phòng với Manila trong bối cảnh
hai nước ngày càng lo ngại về các động thái quân sự của Bắc
Kinh gần Đài Loan. Đối với Mỹ và Nhật, Philippines kết hợp hai
yếu tố, vừa có vị trí địa lý gần Đài Loan, vừa là nước ở tuyến
đầu trên mặt trận Biển Đông.

Trang mạng thông tin Axios của Mỹ ngày 02/05 đã trích dẫn
ông Eddie Parucha Butter, chuyên gia tại trung tâm tham vấn
Hội Đồng Đại Tây Dương Atlantic Council, nguyên là một nhà
hoạch định chiến lược của quân đội Hoa Kỳ từng phục vụ tại
Philippines khẳng định rằng vị trí của Philippines khiến cho



nước này trở nên rất quan trọng trong bất kỳ cuộc khủng hoảng
Đài Loan nào.

Đối với ông, để có thể phản ứng hữu hiệu trong trường hợp Đài
Loan bị Trung Quốc tấn công, Hoa Kỳ cần đến các chỗ dựa
trên lãnh thổ Philippines vì “nếu không có Philippines, Mỹ sẽ có
ít lựa chọn hơn”, trong lúc các lực lượng của Hoa Kỳ có thể bị
"lênh đênh trên đại dương" và dễ bị tên lửa Trung Quốc tấn
công, nếu không tiếp cận được các sân bay và cảng ở
Philippines.

Tổng thống Marcos ngay từ tháng Hai, đã cho biết ông đang
xem xét một thỏa thuận an ninh ba bên được đề xuất và đến
cuối tháng Ba, nhiều nguồn tin báo chí tiết lộ rằng đó là một
thỏa thuận khung đã được cố vấn an ninh quốc gia của ba
nước bàn bạc.

Phát biểu trước chuyến thăm của ông Marcos, một quan chức
cấp cao của Mỹ xin giấu tên nói rằng cả ba nước đều hy vọng
thắt chặt hơn mối quan hệ an ninh. Một trợ lý của Eduardo Ano,
cố vấn an ninh của tổng thống Philippines Marcos, cho biết vào
cuối tháng 3, đề xuất về việc hình thành một cơ chế đối thoại
an ninh ba bên đã được Tokyo đưa ra khi Nhật Bản tìm cách
phối hợp với các đồng minh để dự phòng Trung Quốc gây
khủng hoảng trong vấn đề Đài Loan. Và như hãng tin Nhật Bản
Kyodo đã nhấn mạnh, tại Thượng Đỉnh Biden-Marcos ở
Washington hôm 01/05 vừa qua, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí
thiết lập “những phương thức hợp tác ba bên” với Nhật Bản.

Trong một chừng mực nào đó, có thể nói là cuộc tập trận của
lực lượng tuần duyên Mỹ, Nhật và Philippines từ đầu tháng 6
tới đây là biểu hiện cụ thể đầu tiên của cơ chế hợp tác ba bên
đó.

Úc-Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
08/09/2023
Reuters
Capture à partir de :VOA

https://www.voatiengviet.com/a/uc-philippines-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc/7259771.html


Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tiếp Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại
Manila hôm 8/9

Úc và Philippines hôm 8/9 đồng ý tổ chức họp bộ trưởng quốc
phòng hàng năm trong lúc hai nước nâng cấp quan hệ song
phương lên đối tác chiến lược trong bối cảnh những thách thức
an ninh ngày càng gay gắt trong khu vực, bao gồm ở Biển
Đông.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ký thỏa thuận đối tác chiến
lược với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong
chuyến thăm Manila, chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh
đạo Úc đến nước này sau 20 năm.

“Úc đang làm việc với các đối tác, gồm cả Philippines, để định
hình một khu vực nơi chủ quyền được tôn trọng,” ông Albanese
nói trong cuộc họp báo chung với ông Marcos sau khi có các
cuộc đàm phán song phương. Ông Marcos cho biết quan hệ
chặt chẽ giữa hai nước là ‘cực kỳ quan trọng’.

Philippines hồi tháng trước đã tổ chức các cuộc tập trận quân
sự gần Biển Đông với Úc, đối tác an ninh quốc phòng lớn thứ
hai của họ. Úc cũng là một trong hai đối tác song phương mà
Philippines có Thỏa thuận về quy chế các lực lượng viếng
thăm, vốn cho phép hai nước tiến hành tập trận chung, tổ chức
các chuyến thăm, đối thoại và trao đổi cấp cao.

Úc đã thảo luận về việc theo đuổi các cuộc tuần tra hải quân
chung trên tuyến đường hàng hải Biển Đông.

Ông Albanese ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực
hồi năm 2016 trong vụ kiện của Philippines về Biển Đông vốn
vô hiệu hóa các đòi hỏi chủ quyền bành trướng của Trung



Quốc ở vùng biển chiến lược này với giá trị hàng hóa khoảng
3.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm.

“Australia ủng hộ phán quyết trọng tài về Biển Đông vào năm
2016. Đó là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc. Và
điều quan trọng là nó phải được tôn trọng trong tương lai,” ông
Albanese phát biểu.

Hôm thứ 7/9, ông Albanese xác nhận sẽ đến thăm Trung Quốc
vào cuối năm nay, chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Úc
kể từ năm 2016.

Quân đội Mỹ đàm phán với Philippines để xây cảng ở đảo
trọng yếu
30/08/2023
Reuters
Capture à partir de :VOA

Quân đội Philippines trên quần đảo Batanes

Quân đội Mỹ đang đàm phán để xây dựng một cảng dân sự ở
các hòn đảo cực bắc xa xôi của Philippines, tỉnh trưởng địa
phương và hai quan chức khác nói với Reuters, động thái này
sẽ củng cố khả năng tiếp cận của Mỹ với các hòn đảo có vị trí
chiến lược đối diện Đài Loan.

Sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ vào cảng được đề xuất ở
quần đảo Batanes, cách Đài Loan chưa đầy 200 km có thể gây
căng thẳng vào thời điểm Mỹ va chạm ngày càng nhiều với
Trung Quốc và Washington nỗ lực tăng cường sự hợp tác lâu
đời theo hiệp ước quốc phòng với Philippines.

Kênh Ba Sĩ giữa các đảo này và Đài Loan được coi là nút cổ
chai đối với tàu bè di chuyển giữa Tây Thái Bình Dương và
Biển Đông và là tuyến đường biển quan trọng trong trường hợp
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Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Quân đội Trung Quốc thường
xuyên đưa tàu và máy bay đi qua kênh này, Bộ Quốc phòng Đài
Loan cho biết.

Marilou Cayco, tỉnh trưởng quần đảo Batanes, nói với Reuters
qua tin nhắn rằng bà đã tìm kiếm ngân sách từ Mỹ để xây dựng
một ‘cảng thay thế’ ở đó, nhằm hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa chuyển
đến từ thủ đô Manila, trong thời gian biển động trong mùa mưa.

Bà cho biết kế hoạch là xây một cảng trên đảo Basco, nơi chính
quyền địa phương cho biết sóng cao thường khiến tàu bè
không vào cảng hiện tại được và quyết định có thể được đưa ra
vào tháng 10.

Philippines trong năm qua đã tăng gần gấp đôi số lượng căn cứ
quân sự mà các lực lượng Mỹ có thể tiếp cận, trên danh nghĩa
là để hỗ trợ nhân đạo, và cũng có hàng ngàn binh lính Mỹ ở
nước này tại bất kỳ thời điểm nào, họ luân phiên trú đóng cho
các cuộc tập trận chung. Trung Quốc nói rằng những động thái
này của Mỹ đang ‘châm ngòi’ căng thẳng trong khu vực.

Hai quan chức Philippines khác yêu cầu giấu tên vì họ không
được phép nói chuyện với truyền thông, cho biết quân đội Mỹ
gần đây đã đến thăm Batanes để thảo luận việc xây cảng.

Một quan chức quân sự cấp cao cho biết các lực lượng vũ
trang Philippines quan tâm đến radar và cải thiện khả năng
giám sát trong khu vực.

Ông Cayco xác nhận có chuyến thăm này và nói rằng họ đến
‘để đánh giá’ đề án xây cảng thay thế.

Kanishka Gangopadhyay, phát ngôn nhân của Đại sứ quán Hoa
Kỳ tại Manila, cho biết Đại sứ quán và các chuyên gia của Bộ
Tư lệnh Thái Bình Dương của Quân đội Mỹ (USARPAC) đã tiếp
xúc với tỉnh trưởng và chính quyền địa phương, ‘theo yêu cầu
của họ, để thảo luận về cách USARPAC có thể hỗ trợ các dự
án kỹ thuật, y tế và phát triển nông nghiệp trong tỉnh’.



Ông không nhắc cụ thể đến cảng này.

Tổng thống Philippines tiền nhiệm, ông Rodrigo Duterte, đã đe
dọa bãi bỏ liên minh Mỹ-Philippines và xích lại gần hơn với Bắc
Kinh nhưng quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã trở nên
căng thẳng dưới thời Tổng thống đương nhiệm, ông Ferdinand
Marcos Jr.

Tổng thống Marcos muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với
Washington. Ông đã cho phép Washington tiếp cận thêm 4 căn
cứ quân sự, bao gồm một số căn cứ gần Đài Loan, mặc dù
không ở quần đảo Batanes, và tuyên bố các cuộc tuần tra
chung ở Biển Đông.

Ông Marcos cho biết các căn cứ theo Thỏa thuận Hợp tác
Quốc phòng Tăng cường (EDCA) có thể hữu ích nếu Trung
Quốc tấn công Đài Loan.

Mỹ, Nhật, Philippines nhất trí tăng cường quan hệ an ninh
17/06/2023
AP
Capture à partir de :VOA

Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan

Các cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Nhật Bản và
Philippines tổ chức cuộc hội đàm chung đầu tiên ngày 16/6 và
đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng, trong lúc Washington
và các đối tác củng cố liên minh của họ để thích ứng với căng
thẳng gia tăng về Triều Tiên, Trung Quốc và Ukraine, cố vấn an
ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan cho biết.

Ông Sullivan nói ông và những người đồng cấp Nhật Bản và
Philippines đã thảo luận về “môi trường an ninh khu vực hỗn
loạn và cách chúng ta có thể cùng nhau hợp tác để tăng cường
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hòa bình và ổn định” trong các lĩnh vực bao gồm tự do hàng hải
và an ninh kinh tế.

Các ông Sullivan, Takeo Akiba của Nhật Bản và Eduardo Ano
của Philippines cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác ba bên, dựa
trên các liên minh giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ và giữa Philippines
và Hoa Kỳ để duy trì hòa bình và ổn định trong Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Eo biển Đài Loan.

Ông Sullivan nói khuôn khổ mới ba bên “mang tính đột phá” là
một phần của nhiều liên minh có sự tham gia của Hoa Kỳ ở khu
vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm hợp tác ba bên
với Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như đối thoại an ninh bộ tứ
Quad với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản.

“Tôi muốn nói rằng các nhóm khác nhau có thể có những điểm
ưu tiên và trọng tâm khác nhau, nhưng thực tế những gì chúng
tôi đang tìm thấy là, chương trình nghị sự đang mở rộng bởi vì
theo một cách nào đó, thế giới đang bị thu hẹp lại. Và tất cả các
vấn đề ở khắp mọi nơi đang chạm đến mọi quốc gia trong khu
vực này,” ông Sullivan nói.

Ông Sullivan cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken dự
kiến sẽ không tạo ra bước đột phá đáng kể trong chuyến thăm
Trung Quốc vào ngày 18/6, trong khi chuyến thăm cấp nhà
nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Washington vào
cuối tuần “sẽ đánh dấu một thời điểm chuyển đổi trong quan hệ
Hoa Kỳ-Ấn Độ.”

Ba cố vấn an ninh Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines đã thảo
luận về cơ hội tập trận hải quân chung ở vùng biển Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương và đồng ý tăng cường hợp tác quân
sự trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Trong chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Philippines
Ferdinand Marcos Jr. vào tháng 2 năm nay, Thủ tướng Nhật
Fumio Kishida đã cam kết viện trợ phát triển và đầu tư tư nhân



trị giá 4,3 tỷ đô la. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý để quân đội của
họ hợp tác trong các hoạt động cứu trợ thiên tai ở Philippines,
được coi là một bước tiến tới hiệp ước cho phép lực lượng của
họ đến thăm và huấn luyện trên lãnh thổ của nhau.

Hôm 15/6, ông Sullivan và Akiba đã tổ chức một cuộc gặp ba
bên riêng với người đồng cấp Hàn Quốc, Cho Tae-yong, mà
ông Sullivan cho biết đã có “tác động sâu sắc” đến việc tăng
cường hợp tác của họ sau những cải thiện gần đây trong quan
hệ Nhật Bản-Hàn Quốc.

Vào tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã thông qua Chiến lược
An ninh Quốc gia mới, trong đó đặt mục tiêu tăng gấp đôi chi
tiêu quốc phòng lên 310 tỷ đô la trong 5 năm tới để tài trợ cho
việc xây dựng quân đội, bao gồm phát triển khả năng tấn công,
một bước đột phá lớn từ chính sách chỉ để tự vệ được tuân thủ
từ lâu theo hiến pháp hòa bình sau Thế chiến Thứ hai.

Theo chiến lược mới, Nhật Bản bắt đầu hỗ trợ an ninh cho
quân đội của các quốc gia đang phát triển, chủ yếu ở khu vực
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và có khả năng cung cấp các
thiết bị phi sát thương do Nhật Bản sản xuất như radar,
ăng-ten, tàu tuần tra nhỏ và cải tiến cơ sở hạ tầng như bến
cảng. Philippines là một ứng viên lớn tại khu vực.

Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và
Brunei đang vướng vào các cuộc đối đầu căng thẳng về lãnh
thổ trên Biển Đông. Hoa Kỳ không có tuyên bố chủ quyền đối
với vùng biển này, nhưng nói rằng quyền tự do hàng hải và
hàng không cũng như việc giải quyết hòa bình các tranh chấp
trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng là vì lợi ích quốc gia
của họ.

Ông Sullivan cho biết ông cùng với hai ông Akiba và Ano quyết
định gặp lại nhau trong những tháng tới để mở rộng hợp tác và
chia sẻ thông tin.



Cố vấn an ninh Mỹ Nhật Philippines lần đầu tiên họp ba
bên
Đăng ngày: 14/06/2023 - 13:10
Capture à partir de :RFI

Nhà Trắng ngày 13/06/2023 ra thông cáo cho biết, tổng thống
Mỹ Joe Biden cử cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đến
Tokyo gặp các đồng cấp Nhật, Hàn Quốc và Philippines trong
tuần này. Thông cáo của Nhà Trắng còn cho biết thêm ông
Sullivan sẽ dự cuộc họp « các cố vấn an ninh ba bên Mỹ - Nhật
– Philippines đầu tiên ».

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Washington,
ngày 24/02/2019. AP - Manuel Balce Ceneta

Tuy nhiên, Nhà Trắng cung cấp rất ít chi tiết về chuyến đi Tokyo
hai ngày của ông Sullivan bắt đầu từ thứ Năm 15/6, và chỉ cho
biết rằng cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cùng các đồng
cấp « sẽ thảo luận cách thức thắt chặt quan hệ hợp tác trong
nhiều vấn đề chủ chốt của khu vực và toàn cầu ».

Chuyến thăm Tokyo của Jake Sullivan diễn ra không lâu sau
cuộc thao dượt tuần duyên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines
gần vùng Biển Đông có tranh chấp, được tổ chức vào đầu
tháng Sáu này. Theo hãng tin Mỹ AP, Washington đang gia tăng
nỗ lực củng cố các liên minh tại châu Á trong bối cảnh cạnh
tranh ngày càng gay gắt với Bắc Kinh.

Quan hệ Mỹ - Trung đã xuống cấp nghiêm trọng trong nhiệm kỳ
tổng thống Biden. Đôi bên căng thẳng trong nhiều vấn đề từ
tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông giữa Trung Quốc
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với các nước láng giềng, hồ sơ Đài Loan, hoạt động gián điệp
của Trung Quốc trên lãnh thổ Mỹ và tại Cuba.

Theo AP, hiện cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đang có
mặt tại Ấn Độ, gặp người đồng cấp Ajit Doval, để chuẩn bị cho
chuyến thăm cấp nhà nước của thủ tướng Narendra Modi đến
Washington vào ngày 22/6. Trong cuộc gặp ngày hôm qua, cố
vấn an ninh quốc gia Mỹ - Ấn đã thảo luận về khả năng hợp tác
giữa đôi bên trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn
và quốc phòng, theo như thông báo từ bộ Ngoại Giao Ấn Độ.

Philippines đàm phán với Trung Quốc về lệnh cấm đánh
cá, và đối sách của Việt Nam
RFA
2023.06.22
Capture à partir de :RFA

Tàu kiểm ngư Việt Nam 782 (ảnh minh họa). TTXVN

Tờ Philippines Daily Inquirer đưa tin hôm 21/6 rằng, Tổng thống
Philippines đang phối hợp với Trung Quốc để đảm bảo lệnh
cấm đánh bắt cá hàng năm của nước này sẽ được thông báo
trước chứ không áp đặt đơn phương. Động thái này được các
nhà nghiên cứu Biển Đông cho rằng khả năng có nguy cơ gián
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tiếp thừa nhận quyền tài phán của Trung Quốc trong đường
lưỡi bò…
Philippines đàm phán với Trung Quốc

Theo bản tin của Philippines Daily Inquirer, Tổng thống
Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại thành phố Quezon vào thứ
ba 20/6 rằng Manila và Bắc Kinh đang “đạt được một số tiến
bộ” hướng tới một bước đột phá trong việc giải quyết tranh
chấp của họ về lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm của Trung
Quốc ở Biển Đông vốn là tai họa của ngư dân Philippines trong
hơn hai thập kỷ.

Tổng thống Philippines cho biết hai bên đã đạt đến mức độ
“phối hợp” trong các hoạt động đánh bắt cá, bất chấp việc
Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở vùng
biển giàu tài nguyên này. Ông nói: “Chúng tôi đã có sự phối hợp
với họ (Trung Quốc) khi có lệnh cấm đánh bắt nên sẽ không có
chuyện cấm đánh bắt đột ngột. Ít nhất chúng ta có thể có một
kế hoạch.” Ông nói thêm: “Chúng tôi đang đạt được một số tiến
bộ trong vấn đề đó.” Cụ thể, ông Marcos cho biết Philippines và
Trung Quốc đã thỏa thuận là hai bên sẽ “phối hợp” mỗi khi
Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh cá này.

Từ 1999 đến nay, Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá
từng phần trong đường chín đoạn trên Biển Đông… Lệnh cấm
này gây ra nhiều khó khăn cho ngư dân của các nước xung
quanh Biển Đông và làm cho các nước trong khu vực phải đàm
phán song phương với Trung Quốc để áp dụng lệnh cấm nhằm
giảm thiệt hại cho mình. Theo một số chuyên gia, việc đàm
phán với Trung Quốc là cần khéo léo để một mặt bảo vệ được
lợi ích của ngư dân mình nhưng mặt khác không rơi vào bẫy
thừa nhận lệnh cấm phi pháp mà Trung Quốc đơn phương áp
đặt.
Chính sách hai mặt của Trung Quốc



Vẫn theo bản tin của Philippines Daily Inquirer, Tổng thống
Philippines cho biết Manila và Bắc Kinh đã giữ liên lạc về vấn
đề đánh bắt cá, và vào tháng 5, 2023, hai bên đã đồng ý thảo
luận về quyền đánh cá của ngư dân Philippines ở Biển Đông.
Nhiều ngư dân Philippines thường bị tàu Trung Quốc quấy rối
ngay cả trong ngư trường truyền thống của họ. Ông nói:

“Những điều này không đến nhanh được… nhưng chúng tôi
đang dần đạt được tiến bộ vì chìa khóa của điều đó là sự liên
lạc được cải thiện giữa chính phủ Philippines và chính phủ
Trung Quốc,”

Chính sách này của Chính phủ Philippines là để bảo vệ lợi ích
của ngư dân, nhưng về mặt đối ngoại có thể gây ra thiệt hại.
Theo một số chuyên gia, Việt Nam cũng gặp phải vấn đề tương
tự và đó là điều nên lưu ý khi đàm phán với Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu Phạm Ngọc Minh Trang ở Quỹ Max Planck vì
Hòa bình Quốc tế và Pháp quyền, Đức, nhận xét:

“Khi đọc lời của Tổng thống Philippines, tôi không biết đoạn này
có bị Philippine Daily Inquirer trích dẫn ngoài ngữ cảnh hay
không:

Tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời ông Marcos nói: “Khi họ
(Trung Quốc) công bố sẽ có lệnh cấm đánh bắt cá trong hai
tháng tới, chúng tôi có thể lên kế hoạch.

“Ngư dân của chúng tôi sẽ làm gì? Hãy cho họ một kế sinh nhai
khác hoặc một nguồn thu nhập khác.”

Nếu Tổng thống Philippines như nói vậy thì gián tiếp công nhận
Trung Quốc có thẩm quyền ra lệnh cấm đánh bắt cá rồi."

Ông Raymond Powell, Giám đốc Chương trình nghiên cứu Biển
Đông, Đại học Stanford, cho rằng Trung Quốc sử dụng các lệnh
cấm đánh bắt cá hàng năm như một phương tiện để khẳng
định chủ quyền của mình đối với các vùng nước rộng lớn. Điều



này đã khiến cho các cộng đồng ngư dân xung quanh Biển
Đông, trong đó có Việt Nam và Philippines, phải trả giá đắt:

“Tổng thống Marcos của Philippines đang cố gắng đi theo một
đường lối rất tốt trong việc cố gắng thuyết phục Bắc Kinh giảm
bớt các hành động thực thi đường lối cứng rắn của mình, mà
không tỏ ra chấp nhận các yêu sách hàng hải quá đáng của
Trung Quốc, vốn xâm phạm quá đáng vào vùng biển
Philippines.”

Tuy vậy, nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Tấn Trung ở Đại học
Victoria, Canada, nhận xét rằng:

“Động thái này của Philippines, xét về mặt đối ngoại, có thể bất
lợi vì vô tình thừa nhận tính "chính danh" của lệnh cấm đánh cá
đơn phương và bất hợp pháp của Trung Quốc. Thừa nhận lệnh
cấm đánh cá trong phạm vi đường chữ U của Trung Quốc thì có
nguy cơ bị Trung Quốc diễn giải là thừa nhận tính pháp lý của
bản thân đường chữ U đó.”

Ông Raymond Powell cũng cho rằng “Tổng thống Marcos sẽ
phải hành động hết sức thận trọng để tránh rơi vào cái bẫy mà
Bắc Kinh đã giăng sẵn. Trung Quốc sẽ nhanh chóng nắm bắt
bất kỳ sai lầm nào để tuyên bố rằng Manila đã đệ trình lên
quyền tài phán của Trung Quốc đối với vùng đặc quyền kinh tế
hợp pháp và được quốc tế công nhận của Philippines.

Điều này tương tự như các thỏa thuận phát triển hydrocarbon
chung mà Trung Quốc đã tìm cách ký kết với các nước láng
giềng của mình, một trong số đó đã bị Tòa án Tối cao
Philippines bác bỏ vì coi đó là sự từ bỏ các quyền chủ quyền
một cách vi hiến.”

Nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Tp. Hồ Chí Minh nhận xét về
động thái này của Philippines:

“Lệnh cấm đánh của Trung Quốc thực ra nói thì dễ làm thì khó.
Vì không dễ để Trung Quốc tung lực lượng chấp pháp kiểm
soát cả một vùng biển rộng lớn trải dài qua vùng đặc quyền



kinh tế nhiều nước. Vì vậy, xét về lợi ích đánh bắt cá thì
Philippines không phải là thiệt hại nhiều từ lệnh cấm đánh cá
của Trung Quốc. Nhưng Philippines chọn vấn đề này để đàm
phán với Trung Quốc. Đó giống như một cuộc cờ, một ván bài.
Philippines cần bảo vệ quan hệ kinh tế với Trung Quốc, còn
Trung Quốc thì cần có một “sự hợp tác” nào đó của Philippines
trên Biển Đông để chứng tỏ hành vi cấm đánh cá của họ có một
chút “chính danh”.

Các cuộc thương thuyết của Philippines với Trung Quốc cũng
không dễ đi vào thực tế nếu có yếu tố gây hại cho lợi ích quốc
gia của nước này, vì sẽ bị các bên khác trong nội bộ Philippines
phản đối.”

Lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông của Trung Quốc không chỉ
xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nhiều nước
khác mà còn được thực thi bằng chính sách “hai mặt”: trong khi
họ lấy cớ cấm đánh cá để bảo vệ môi trường thì họ lại tỏ ra
không muốn chấp nhận chính sách bảo vệ môi trường của
nước khác. Nhà nghiên cứu Phạm Ngọc Minh Trang chỉ ra tính
“hai mặt” này:

“Trong bản tin của Philippines Daily Inquirer còn có đoạn đáng
lưu ý: "Trong khi đó, nhà lập pháp Edward Hagedorn từ tỉnh
Palawan, đảo đối diện với Biển Đông của Philippines, cho biết
về một dự luật mà ông đang thúc đẩy nhằm tuyên bố các phần
thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines là khu bảo tồn
biển đã vấp phải sự bày tỏ không hài lòng từ đại sứ Trung Quốc
tại Manila."

Nếu hành xử như vậy thì Bắc Kinh hai mặt. Một mặt họ nói lệnh
cấm đánh cá có mục đích bảo vệ môi trường, cấm cả vùng
đánh bắt cá trong EEZ của nước khác, nhưng khi người ta thiết
lập khu bảo tồn biển để bảo vệ môi trường thì phản đối. Như
vậy lệnh cấm đánh bắt cá không phải để bảo vệ môi trường
như Bắc Kinh nói mà là để tăng cường kiểm soát, từ đó khẳng
định quyền chủ quyền ở Biển Đông."



Việt Nam xử lý vấn đề Trung Quốc cấm đánh cá và xâm phạm ngư
trường

Các đàm phán của Philippines với Trung Quốc để “phối hợp”
khi Trung Quốc đưa ra lệnh cấm đánh cá hàng năm, có thể gây
ra bất lợi về vấn đề chủ quyền và quyền chủ quyền trên Biển
Đông. Nhưng theo một số chuyên gia, bên cạnh việc thực thi
chủ quyền bằng lực lượng chấp pháp, việc Việt Nam tiếp tục
giữ liên lạc và thảo luận với Trung Quốc là cần thiết. Nhà
nghiên cứu Nguyễn Quốc Tấn Trung nhận xét:

“Về phía Việt Nam, theo tôi biết là chúng ta cũng có hợp tác về
đánh bắt cá với Trung Quốc chứ không phải không có.

Hiển nhiên, chúng ta không muốn đẩy ngư dân ra ngư trường
một mình để họ tự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biển và
hoàn thành thông điệp "không công nhận" thay cho các cơ
quan nhà nước được. Nếu tôi là bên có trách nhiệm phụ trách
quá trình này thì chắc chắn tôi cũng sẽ duy trì việc thông tin và
giữ liên lạc với phía Trung Quốc, để bảo đảm không đẩy ngư
dân vào chỗ nguy hiểm.

Mặt khác, Việt Nam chúng ta cũng phải cần liên tiếp chỉ ra tính
bất hợp pháp, phi lý của lệnh đánh bắt này trong mọi phát ngôn,
giấy tờ trao đổi với phía này.

Tôi cũng không nắm rõ thông tin về hoạt động của lực lượng
chấp pháp của Việt Nam trên thực địa ngư trường, nhưng tôi
nghĩ nếu cần thì việc Cảnh Sát biển, các lực lượng hỗ trợ khác
cũng có thể thường xuyên theo dõi, giám sát và thực hiện hoạt
động di chuyển của các bên trong các ngư trường chính của
ngư dân Việt Nam. Việt Nam cũng có thể khẳng định chủ quyền
cũng như thực hiện một vài cuộc đánh bắt tượng trưng ở những
vùng này để phủ nhận tính pháp lý của lệnh đánh bắt mà Trung
Quốc đưa ra."

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp ở Viện ISEAS của Singapore cho biết
lực lượng chấp pháp của Việt Nam (Kiểm ngư) luôn kiểm soát



và nỗ lực đẩy tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh
tế của Việt Nam. Các tàu Kiểm ngư của Việt Nam thường tắt tín
hiệu AIS để giữ bí mật về vị trí và khi di chuyển để có thể theo
dõi các hoạt động của tàu cá Trung Quốc.

Ông Raymond Powell cho rằng “ở những vấn đề như thế này,
vấn đề mà Việt Nam phải đối mặt cũng giống như tất cả các
nước láng giềng khác của Trung Quốc, là phải xử lý với một con
rồng luôn đói. Bất kể bạn cho nó ăn bao nhiêu, nó sẽ nhanh
chóng đòi ăn nhiều hơn và sẽ không ghi công bạn vì đã cho nó
ăn trước đó.”

Tòa án Tối cao Philippines ra phán quyết cuối cùng bác bỏ
thỏa thuận thăm dò của Trung Quốc, Việt Nam
06/07/2023
VOA Tiếng Việt
Capture à partir de :VOA

Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) ở Hà Nội.

Trong một tuyên bố hôm 5/7, Tòa án Tối cao Philippines cho
biết cơ quan này ra phán quyết chung cuộc bác bỏ thỏa thuận
ba bên giữa Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung
Quốc (CNOOC), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và
Công ty Dầu khí Quốc gia Philippines (PNOC), cho rằng thỏa
thuận này là vi hiến, truyền thông Philippines loan tin.

Đây là thỏa thuận được ký kết cách nay 18 năm có tên “Thỏa
thuận ba bên về tiến hành khảo sát địa chấn biển chung” gọi tắt
là JMSU, được cho là có liên quan đến một phần diện tích nằm
trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông.

Phán quyết này được đưa ra theo sau một quyết định vào ngày
10 tháng 1 năm nay.

https://www.voatiengviet.com/a/toa-an-toi-cao-philippines-ra-phan-quyet-cuoi-cung-bac-bo-thoa-thuan-tham-do-cua-trung-quoc-viet-nam/7169408.html


Trong một tuyên bố hôm 5/7, Tòa án Tối cao cho biết họ đã
quyết định bác kiến nghị xem xét lại vụ án, nói rằng đó “chỉ là
trình bày lại các vấn đề đã nêu…mà tòa đã thông qua”, theo
hãng Thông tấn Philippines (PNA).

Quyết định ban đầu ngày 10/1/2023 tuyên bố JMSU vi hiến vì
cho phép các tập đoàn thuộc sở hữu nước ngoài hoàn toàn
tham gia vào việc thăm dò tài nguyên thiên nhiên của đất nước
mà không tuân thủ các biện pháp bảo vệ hiến pháp.

Tòa cho rằng để có hiệu lực, JMSU phải được thực hiện và
thực hiện trực tiếp bởi nhà nước, thông qua các thỏa thuận hợp
tác sản xuất, liên doanh hoặc chia sẻ sản xuất với công dân
Philippines hoặc công ty đủ điều kiện, thông qua việc sử dụng
tài nguyên thiên nhiên quy mô nhỏ hoặc thông qua các thỏa
thuận được ký kết với các tập đoàn thuộc sở hữu nước ngoài
liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính để thăm dò, phát
triển và sử dụng khoáng sản quy mô lớn.

Tuyên bố cho biết thỏa thuận JMSU là “vi hiến vì nó liên quan
đến việc thăm dò tài nguyên thiên nhiên”, mà theo đó nó trao
quyền cho các tập đoàn thuộc sở hữu nước ngoài khám phá tài
nguyên thiên nhiên của Philippines mà không cần tuân thủ các
biện pháp bảo vệ từ hiến pháp.

Tòa án Tối cao cũng nhận thấy thỏa thuận không có “toàn
quyền kiểm soát và giám sát dưới JMSU”. Thỏa thuận này có
nghĩa là “PNOC cho phép sở hữu chung thông tin về tài nguyên
thiên nhiên của chúng tôi trong Khu vực Thỏa thuận với
CNOOC và PetroVietnam một cách bất hợp pháp”.

Theo thỏa thuận, để PNOC cung cấp thông tin cho nhà nước
Philippines về khu vực này, công ty này cần phải có sự chấp
thuận của CNOOC và PetroVietnam. Điều này, Tòa án Tối cao
cho biết, “là không thể chấp nhận được”.

Ngay sau quyết định của Tòa tối cao Philippines vào tháng
1/2023, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng nói rằng “các hoạt



động hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác biển cần tuân thủ
luật pháp quốc tế, gồm UNCLOS 1982 và tôn trọng quyền của
các quốc gia liên quan”.

Thỏa thuận JMSU được ký vào năm 2005 và đã hết hạn vào
năm 2008.

Đã có vấn đề trong khu vực theo thỏa thuận JMSU trong những
năm gần đây, với việc Tàu Trung Quốc đã đâm tàu đánh cá
Philippines trong khu vực này, theo trang Energy Voice.

Trang này dẫn một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến
lược và Quốc tế (CSIS) năm 2010 về JMSU cho biết thỏa thuận
JMSU ra đời sau rạn nứt giữa Mỹ và Philippines. Trung Quốc
đã nắm bắt cơ hội và hứa hẹn một số cam kết cho vay đối với
Philippines.

Đối đầu Trung Quốc – Philippines sẽ diễn biến thế nào?
Capture à partir de :baotiengdan
Đặng Sơn Duân
8-8-2023

Tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines tiếp tục
leo thang khi hai phía liên tiếp đưa ra các cáo buộc nhắm vào
nhau liên quan cuộc đối đầu ở gần Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo
Trường Sa ngày 5.8.

Cuộc đấu khẩu gay gắt

Sáng 7.8, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo triệu tập Đại sứ
Trung Quốc Hoàng Khê Liên để gửi công hàm phản đối hành
động của các tàu hải cảnh.

Chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh quốc gia,
Các lực lượng vũ trang Philippines và Tuần duyên Philippines
tổ chức cuộc họp báo chung để thông tin chi tiết về sự việc
ngày 5.8, khi các tàu hải cảnh Trung Quốc xịt vòi rồng và di
chuyển nguy hiểm nhằm ngăn cản tàu tuần duyên và tàu tiếp tế
Philippines tiếp cận Bãi Cỏ Mây.

https://baotiengdan.com/2023/08/08/doi-dau-trung-quoc-philippines-se-dien-bien-the-nao/
https://duandang.substack.com/p/brief-88-oi-au-trung-quoc-philippines?fbclid=IwAR3opIz3wo9yXe6wDHKwMbITq58_4ZHWuLhWt4gV04fu2atZP-Lk3GgJEN4


Ảnh trên mạng

Tại cuộc họp báo, đại diện Tuần duyên Philippines Jay Tarriela
cho biết, phía Trung Quốc đã triển khai đến 6 tàu hải cảnh, 2
tàu dân quân biển và 3 tàu hải quân ở vòng ngoài trong chiến
dịch ngăn chặn hoạt động tiếp tế của Philippines.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Jonathan Malaya
cũng tuyên bố, Philippines sẽ không bao giờ từ bỏ Bãi Cỏ Mây.

Ảnh trên mạng

Sau cuộc họp báo, Tổ đặc trách quốc gia về Biển Tây
Philippines (cách Philippines gọi một phần Biển Đông) đã đưa



ra một tuyên bố chung, lên án một cách mạnh mẽ nhất vụ quấy
rối của Hải cảnh, Dân quân biển và Hải quân Trung Quốc.

“Philippines yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức các hoạt động cưỡng ép, phi
pháp và không thể biện bạch trong vùng biển của chúng tôi”.

Đến sáng 8.8, Bộ Ngoại giao Philippines tiếp tục đưa ra một
tuyên bố tương tự.

Về phía Trung Quốc, Hải cảnh cũng đưa ra tuyên bố thứ hai
về vụ việc trong ngày 7.8. Tuyên bố này nhắc lại phiên bản câu
chuyện được đưa ra trong tuyên bố ngày 6.8 rằng Philippines
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đã nỗ lực vận chuyển vật liệu xây dựng đến Bãi Cỏ Mây, đồng
thời hối thúc phía Philippines tháo dỡ tàu BRP Sierra Madre và
khôi phục nguyên trạng Bãi Cỏ Mây.

Tuyên bố cũng cho biết sau khi nắm được thông tin Philippines
sẽ tiếp hành một đợt bổ sung mới, Trung Quốc đã liên hệ với
phía Philippines ở nhiều cấp và nhiều kênh khác nhau để yêu
cầu Philippines không triển khai tàu đến Bãi Cỏ Mây.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng
đưa ra tuyên bố phản ứng phát biểu của phát ngôn viên Bộ
Ngoại giao Mỹ về vụ việc.

Đến sáng 8.8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiếp tục ra tuyên bố
mới phản ứng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines, đồng
thời lặp lại yêu cầu về việc Philippines phải tháo dỡ tàu BRP
Sierra Madre.

Liên quan đến chuyển động quân sự, hình ảnh vệ tinh ngày 7.8
cho thấy tàu sân bay USS Ronald Reagan xuất hiện ở Biển
Celebes sau khi tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre ngoài
khơi Úc.

Từ Biển Celebes, tàu này có thể di chuyển trở lại Biển Đông
thông qua Biển Sulu hoặc di chuyển thẳng ra Biển Philippines.
Hiện không rõ chuyển động này có liên quan đến căng thẳng
leo thang giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông hay
không.
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Ảnh trên mạng

Nhận xét:

– Việc Trung Quốc triển khai đến 6 tàu hải cảnh, 3 tàu hải quân
và các tàu dân quân biển, theo thông tin của Tuần duyên
Philippines, cho thấy đây là một chiến dịch được lên kế hoạch
và chuẩn bị trước của Trung Quốc. Điều này phù hợp với tuyên
bố của Hải cảnh Trung Quốc rằng họ đã nắm được thông tin về
kế hoạch tiếp tế của Philippines. Ngược lại, phía Philippines,
thông qua các lần phản đối của Trung Quốc, nhiều khả năng
cũng đã lường trước sự phản ứng hung hăng trên thực địa của
tàu Trung Quốc.

– Phía Philippines cũng có sự chuẩn bị bài bản về trận địa dư
luận, khi liên tiếp cung cấp thông tin, hình ảnh và tổ chức họp
báo để lên án hành vi của Trung Quốc, thông qua đó thu hút
được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận quốc tế.

– Trung Quốc đã áp dụng chiến thuật cải bắp thông qua việc
triển khai 3 lớp, gồm tàu hải cảnh, tàu dân binh và tàu hải quân
ở vòng ngoài trong hoạt động gây hấn này. Tuy nhiên, họ vẫn
giữ cho hoạt động của họ nằm ở ngưỡng “vùng xám”, tức chưa



đến mức “một cuộc tấn công vũ trang” để có thể kích hoạt hiệp
ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines.

Ảnh trên mạng

– Việt Nam từng có kinh nghiệm với các chiến thuật cải bắp
như thế, tiêu biểu qua các vụ giàn khoan Hải Dương 981, tàu
Hải Dương 760 và tàu Hải Dương Địa Chất 8, nhưng đây là lần
đầu tiên Philippines đối phó với một lực lượng lớn như thế của
Trung Quốc. Mức độ đối đầu lần này thậm chí có thể nghiêm
trọng hơn vụ đối đầu ở Bãi cạn Scarborough năm 2012.
Diễn biến kế tiếp:

– Cho đến lúc này, tình hình trên thực địa đã giảm nhiệt, khi
phía Philippines rút tàu tiếp tế. Hiện tại, Manila đang tận dụng
con đường ngoại giao và dư luận để gây sức ép lên Trung
Quốc. Song Bắc Kinh vẫn có thái độ kiên quyết thể hiện qua
các phát ngôn của Hải cảnh và Bộ Ngoại giao. Tình hình diễn
biến như thế nào sẽ phụ thuộc vào chọn lựa của các bên, đặc
biệt là Philippines có tiếp tục triển khai sứ mệnh tiếp tế trong
thời gian tới nữa hay không. Nếu Philippines kêu gọi sự hỗ trợ
của tuần duyên và hải quân Mỹ nhằm nối lại hoạt động tiếp tế,
tình hình có thể sẽ tiếp tục leo thang.



– Về phía Trung Quốc, do chưa thể xác thực được cáo buộc
của họ về việc Philippines có vận chuyển vật liệu xây dựng đến
Bãi Cỏ Mây hay không, nên chưa thể xác định được đây là
cuộc leo thang có chủ đích của họ hay chỉ là hành động phản
ứng. Từ trước đến nay, Trung Quốc nhiều lần nói rằng họ
không cản trở các sứ mệnh tiếp tế nhu yếu phẩm vì “mục đích
nhân đạo”, nhưng kiên quyết phản đối việc vận chuyển vật liệu
xây dựng để gia cố tiền đồn của Philippines. Trường hợp leo
thang có chủ đích và chỉ sử dụng cuộc tiếp tế của Philippines
như là cái cớ, Trung Quốc có thể muốn thông qua hành động
lần này để đáp trả việc Philippines ngả hẳn về phía Mỹ và các
đồng minh trong thời gian gần đây.

– Trong những ngày vừa qua, Trung Quốc cũng đã 2 lần thúc
giục Philippine tháo dỡ tàu ở Bãi Cỏ Mây. Bắc Kinh có thể tiếp
tục leo thang bằng cách đưa ra tối hậu thư buộc Philippines
phải tháo dỡ. Song khả năng Trung Quốc chọn lựa tiến hành
bước đi này rất thấp, bởi nó đặt Trung Quốc và thế là bên châm
ngòi cho cuộc đối đầu có nhiều khả năng leo thang thành cuộc
xung đột kéo theo sự can dự trực tiếp của Mỹ. Hơn nữa, phía
Philippines chắc chắn sẽ phớt lờ, và khi đó Bắc Kinh buộc vào
thế phải hành động nếu không muốn tối hậu thư của họ trở
thành trò cười. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ chờ đợi bước đi
kế tiếp của Philippines trên thực địa. Sự có mặt của hải quân
Mỹ trong vai trò hộ tống chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc điều
chỉnh cách đối phó của mình.

– Về phía Mỹ, nước này có thể triển khai tàu hỗ trợ Philippines,
nhưng cần phải xét đến bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung hiện nay.
Quan hệ này hiện có dấu hiệu tan băng khi hai nước nối lại
những liên lạc cấp cao thông qua các chuyến thăm cấp tập của
các quan chức Mỹ đến Trung Quốc trong thời gian vừa qua.
Điều này có thể ảnh hưởng đến các cân nhắc của Mỹ. Nhưng
đồng thời, đây cũng là một bài thử nghiệm cho các cam kết của
Mỹ rằng liệu họ có thực sự sát cánh với đồng minh hay không.



Trung Quốc gây hấn Philippines, Việt Nam có nên im lặng?
RFA
2023.08.14
Capture à partir de :RFA

Phạm vi khảo sát của tàu Hướng Dương Hồng-10 của Trung Quốc hồi tháng 5, 2023 trùm
lên một phần vùng khai thác dầu khí Nam Côn Sơn của Việt Nam (ảnh minh họa)
RFA/ Marine Traffic

Vụ việc hôm 5 tháng 8, 2023

Hôm 08 tháng 8 năm 2023, Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên
bố về vụ việc ngày 05 tháng 8 năm 2023 trên bãi cạn Ayungin
(tức bãi Cỏ Mây theo cách gọi của Việt Nam). Bản tuyên bố lên
án Hải cảnh Trung Quốc, Hải quân Trung Quốc (PLAN) và lực
lượng dân quân biển nước này đã gây hấn các tàu tiếp tế và
chuyển quân của Philippines, bao gồm cả việc bắn vòi rồng.

Bản tuyên bố dẫn Phán quyết trọng tài năm 2016 khẳng định
rằng bãi Cỏ Mây là một thực thể lúc chìm lúc nổi, vì vậy nó
không thể là đối tượng để một quốc gia nào đó yêu sách chủ
quyền. Do đó, Trung Quốc không thể thực thi chủ quyền hợp
pháp đối với nó. Ngược lại, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối
với Bãi Cỏ Mây và cáo buộc Philippines xâm phạm lãnh thổ và
vùng biển liên quan của họ. Bắc Kinh tuyên bố các hành động
của họ đối với các tàu của Philippines mang tính chất thực thi
pháp luật.
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Vậy xét về mặt pháp lý, bên nào đúng trong trường hợp này?
Và tình trạng pháp lý của bãi Cỏ Mây có hàm ý gì đối với chính
sách của Việt Nam hay không?
Quy chế pháp lý của Bãi Cỏ Mây

Năm 2016, Tòa Trọng tài khi đưa ra phán quyết về vụ
Philippines kiện Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Phạm Ngọc Minh
Trang ở Quỹ Max Planck vì Hòa bình Quốc tế và Pháp quyền,
Đức, dẫn Đoạn 383 khẳng định Bãi Cỏ Mây là một bãi ngầm khi
thủy triều lên. Nó chỉ nổi khi thủy triều xuống. Do đó không quốc
gia nào có thể tuyên bố chủ quyền đối với Bãi Cỏ Mây. Quan
trọng hơn, nếu vị trí của nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế
hoặc thềm lục địa của Trung Quốc hoặc Philippines, thì quốc
gia đó có chủ quyền đối với nó. Nhà nghiên cứu cũng dẫn Đoạn
290 của Phán quyết nói Bãi Cỏ Mây cách đường cơ sở Trung
Quốc đến 616,2 hải lý nhưng cách đường cơ sở quần đảo của
đảo Palawan của Philippines chỉ 104,0 hải lý, tức là nằm trong
vùng đặc quyền Philippines. Thực vậy, Đoạn 399 của Phán
quyết cũng khẳng định rằng Bãi Cỏ Mây nằm trong vùng đặc
quyền kinh tế của Philippines. Đoạn 632 khẳng định Trung
Quốc không có bất kỳ quyền lợi nào đối với bất kỳ vùng biển
nào xung quanh Bãi cạn này.

Theo nhà nghiên cứu Phạm Ngọc Minh Trang, từ những điểm
trên, có thể nói rằng vụ việc ngày 5 tháng 8, xét về mặt pháp lý,
không được xem là một sự kiện tranh chấp lãnh thổ mà là một
sự kiện “xảy ra bên trong vùng đặc quyền kinh tế của
Philippines.” Philippines có quyền chủ quyền và quyền tài phán
đối với vùng đặc quyền kinh tế của mình, và không có điều
khoản nào trong Công ước UNCLOS có thể áp dụng để ngăn
cấm Philippines thực hiện các hoạt động quân sự trong vùng
biển đó. Các hoạt động do Philippines thực hiện vào ngày 5
tháng 8 là hoạt động quân sự thường lệ của nước này.

Về phía Trung Quốc, theo nhà nghiên cứu, nước này có thể
được hưởng một số quyền tự do hàng hải trong vùng đặc
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quyền kinh tế của Philippines. Nhưng không có cơ sở pháp lý
nào có thể biện minh cho hành động của Trung Quốc đối với sự
kiện ngày 5 tháng 8 (tấn công bằng vòi rồng đối với tàu
Philippines, và xâm phạm quyền chủ quyền của Philippines
trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.)

Trung Quốc thừa nhận đã sử dụng vòi rồng đối với các tàu của
Philippines trong vụ việc. Nhà nghiên cứu Phạm Ngọc Minh
Trang cho rằng mặc dù có thể không xem nó là một cuộc “tấn
công vũ trang” chống lại Philippines, nhưng hành động này có
thể được coi là “sử dụng vũ lực trên biển.” Hành động như vậy
vi phạm điều 301 của Công ước, yêu cầu “phải kiềm chế mọi
đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc
độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, hoặc theo bất kỳ cách
nào khác không phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp
quốc tế được thể hiện trong Hiến chương Liên hợp quốc”. Do
đó, việc sử dụng vũ lực như vậy là bất hợp pháp.

Tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu của Philippines gần bãi Cỏ Mây hôm
5/8/2023. AFP

Tại sao Việt Nam im lặng?

Năm 2021, Trung Quốc từng ngăn cản Philippines tiếp tế cho
quân đồn trú trên bãi Cỏ Mây. Khi đó, người phát ngôn Bộ
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Ngoại giao Việt Nam có lên tiếng nhưng chỉ nói chung chung,
không đi thẳng vào vấn đề bãi Cỏ Mây. Còn với vụ việc hôm 5
tháng 8, 2023, đến nay, sau 10 ngày, Việt Nam cũng như cả
khối ASEAN vẫn im lặng. Trong khi đó, không chỉ Hoa Kỳ mà
Úc, Nhật, Canada, Liên minh Châu Âu, Anh quốc đã lên tiếng
phản đối Trung Quốc.

RFA đặt câu hỏi với ông Raymond Powell, Giám đốc Chương
trình Nghiên cứu Biển Đông ở Đại học Stanford, rằng Mỹ có
khả năng sẽ hỗ trợ Philippines như thế nào nếu những hành vi
tương tự của Trung Quốc vẫn tiếp diễn trong tương lai. Ông
Powell nhận xét rằng những bế tắc kịch tính trong năm nay
giữa Trung Quốc và Philippines có khả năng đã đẩy kế hoạch
dự phòng chung giữa hai nước Hoa Kỳ - Philippines lên một
tầm cao hơn. Các động thái của Trung Quốc đã dẫn đến thỏa
thuận bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra hải quân chung từ
cuối năm nay.

Trong khi đó, đối với chính sách “không liên kết với ai” của Việt
Nam trong khi vẫn còn phải đối diện lâu dài với chính sách
cưỡng bách của Trung Quốc, ông Powell cho rằng chính sách
này có một hậu quả là nó hạn chế khả năng phản ứng của Việt
Nam đối với các hành động khiêu khích của Trung Quốc. Ông
dẫn ra trường hợp phản ứng của Việt Nam với các cuộc khảo
sát của Trung Quốc vào tháng 5 năm 2023 vừa qua trong vùng
đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, đi vào từng trường hợp cụ thể, ông Powell cho rằng
phản ứng của Việt Nam yếu hơn có thể vì nước này không có
một tiền đồn dễ bị tổn thương như Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Theo ông Powell, tiền đồn của Philippines là con tàu BRP
Sierra Madre đang rỉ sét được kéo lên bãi cạn Cỏ Mây. Một
nhóm quân của Philippines đang đồn trú ở đó. Nếu Philippines
không thể đánh bại hoặc phá vỡ sự phong tỏa của Trung Quốc
để tiếp cận bãi cạn này thì cuối cùng binh sĩ trên tàu sẽ phải rút
đi, con tàu đã rỉ sét này có thể bị vỡ hoặc trở thành nơi không
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thể ở được. Đến lúc đó, Philippines sẽ rất khó ngăn cản Trung
Quốc chiếm hữu Bãi Cỏ Mây. Do Trung Quốc có một căn cứ
quân sự của riêng họ tại Đá Vành Khăn chỉ cách bãi Cỏ Mây
khoảng 30 km.
Có nên im lặng khi đang đàm phán COC với Trung Quốc?

Ông Raymond Powell cho rằng ASEAN từ lâu đã bị mang tiếng
là không hành động trong các cuộc khủng hoảng chính trị, đặc
biệt là những cuộc khủng hoảng liên quan đến Trung Quốc.
Quá trình ra quyết định dựa trên sự đồng thuận khiến tổ chức
này rất khó để nói cùng một tiếng nói, trong khi hầu hết các
thành viên của nó có xu hướng hết sức thận trọng khi lên tiếng
chống lại sự xâm lược của Trung Quốc trừ khi nó liên quan trực
tiếp đến họ.

Nhà nghiên cứu Phạm Ngọc Minh Trang nhận xét rằng sau khi
sự kiện Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu tiếp tế của Philippines
xảy ra hôm 5/8/2023, đến nay chưa thấy ASEAN lên tiếng như
một tổ chức chung, cũng chưa thấy một nước nào trong
ASEAN lên tiếng riêng. Trong khi đó, ASEAN đang đàm phán
về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) với Trung Quốc.
Do đó, ASEAN trong đó có Việt Nam nên lên tiếng về sự việc
này để thể hiện sự đoàn kết giữa các nước ASEAN với nhau và
với Philippines. Nhà nghiên cứu ở Quỹ Max Planck, Đức, nhấn
mạnh đã có học giả Philippines nhận xét là Philippines nên rút
ra khỏi đàm phán COC vì nó thực tế không có tác dụng gì. Nếu
vậy, để đảm bảo thành công cho COC, các nước ASEAN càng
phải thể hiện quan điểm ủng hộ luật pháp quốc tế và lên án các
hành động phi pháp làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Mặc dù ở Trường Sa, các căn cứ của Việt Nam không bị đối
diện với tình huống dễ bị tổn thương như căn cứ ở bãi Cỏ Mây
của Philippines, Việt Nam vẫn có thể đối mặt với Trung Quốc
trong tình huống khác ở Trường Sa. Nhà nghiên cứu Phạm
Ngọc Minh trang chỉ ra tình huống đó là Trung Quốc ngăn cản
việc khai thác dầu khí của Việt Nam nếu các lô này nằm trong



đường chín đoạn. Đó là một vấn đề pháp lý khác với
Philippines ở bãi Cỏ Mây nhưng kỹ thuật vùng xám mà Trung
Quốc sử dụng sẽ tương tự. Đó là tiến hành các hành vi ngăn
cản nhưng ở mức dưới một cuộc xung đột vũ trang, như sử
dụng vòi rồng tương tự như làm với Philippines. Hoặc họ dùng
các tàu hải cảnh rất lớn ngăn cản tàu Việt Nam vào vùng khai
thác. Theo nhà nghiên cứu, đối phó thế nào với Trung Quốc là
tuỳ vào sự bình tĩnh, khả năng, các mối quan hệ quốc tế và
thực lực của hải cảnh, hải quân từng nước.

Giữa căng thẳng với Trung Quốc, TT Philippines nhắm ký
thỏa thuận hàng hải với Việt Nam
10/08/2023
VOA Tiếng Việt
Capture à partir de :VOA

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Tổng thống Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. hôm
thứ Năm (10/8) nói rằng Philippines mong muốn ký một thỏa
thuận với Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác hàng hải ở Biển
Tây Philippines (Biển Đông), giữa bối cảnh căng thẳng đang gia
tăng giữa nước này với Trung Quốc trong tuần qua sau khi tàu
hải cảnh Trung Quốc dùng vòi rồng bắn vào các tàu tiếp tế của
Philippines tại Bãi Cỏ Mây ở Biển Đông vào ngày 5/8.

Truyền thông Philippines cho biết trong cuộc hội đàm với Đại
sứ Việt Nam tại Philippines Hoàng Huy Chung, Tổng thống
Ferdinand Marcos Jr. nói một thỏa thuận hàng hải với Việt Nam
sẽ mang lại “sự ổn định” và giúp đối mặt “dễ dàng hơn” với
“những thách thức chung” trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển
Đông.

https://www.voatiengviet.com/a/7219742.html


Tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm chia tay với Đại sứ
Việt Nam sắp mãn nhiệm Hoàng Huy Chung tại Manila, theo
thông cáo từ văn phòng của ông Marcos.

“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận về thỏa thuận mà chúng
ta có giữa Philippines và Việt Nam, tôi nghĩ đây là một điều rất,
rất quan trọng – nó sẽ là một phần rất, rất quan trọng trong mối
quan hệ của chúng ta và nó sẽ mang lại yếu tố ổn định đối với
các vấn đề mà chúng ta đang thấy hiện nay ở Biển Đông”,
Politiko dẫn lời Tổng thống Philippines nói.

Theo lời ông Marcos, thỏa thuận sẽ đánh dấu “một bước tiến
rất lớn” trong quan hệ giữa hai quốc gia Đông Nam Á.

Việc Manila cân nhắc ký thỏa thuận với Hà Nội diễn ra trong bối
cảnh căng thẳng trên biển đang leo thang giữa Philippines và
Trung Quốc. Quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Manila
đã đi xuống do những tranh chấp ở Biển Đông.

Tàu chiến mắc cạn Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây.

Sự việc gần nhất diễn ra hôm 5/8. Philippines cáo buộc Trung
Quốc gây hấn ở Biển Đông khi hải cảnh của họ sử dụng vòi
rồng và thực hiện các hành động được cho là nguy hiểm đối
với các tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho các binh sĩ trên
chiếc tàu Sierra Madre mắc cạn từ thời Thế chiến thứ hai tại
Bãi Cỏ Mây.

Philippines đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc về vụ
việc “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Ngược lại, phía Trung Quốc cáo buộc Philippines không giữ lời
hứa “rõ ràng” là sẽ di dời con tàu mà Manila đã cho neo đậu



vào năm 1999 để củng cố yêu sách lãnh thổ của mình tại một
trong những khu vực tranh chấp nhất trên thế giới.

Đáp lại, Philippines nói họ chưa bao giờ hứa với Trung Quốc về
việc di dời con tàu và tuyên bố của Bắc Kinh chỉ là “sản phẩm
trong trí tưởng tượng nhằm phục vụ cho tất cả những ý đồ và
mục đích của họ”.

Trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Philipines, Đại sứ
Hoàng Huy Chung cảm ơn ông Marcos vì sự hợp tác của
Philippines “liên quan đến lợi ích chung ở Biển Tây Philippines
và ngăn chặn các sự cố ở vùng biển Philippines”, trang Yeni
Safak tường thuật.

Ông Chung cũng nói với ông Marcos rằng Chủ tịch Việt Nam
Võ Văn Thưởng bày tỏ lòng biết ơn tới ông Marcos và chính
phủ Philippines vì đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đặc biệt là
vì lợi ích chung của hai quốc gia ở Biển Đông và ngăn chặn các
sự cố tiếp theo ở vùng biển Philippines.

Trong khi đó, ông Marcos nói rằng một thỏa thuận “tốt vững
chắc” có lợi cho cả hai nước và giúp đối đầu với “những thách
thức chung” trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông “dễ dàng
hơn”.

Manila dưới thời của Tổng thống Marcos, người vừa lên nhậm
chức vào năm ngoái, đã có những bước đi kiên quyết và thẳng
thừng trong việc đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông.
Philippines được cho là nghiêng hẳn về phía Mỹ khi cho phép
quân đội Mỹ tiếp cận nhiều căn cứ quân sự hơn trước.

Trung Quốc đề nghị Philippines hợp tác hóa giải căng
thẳng Biển Đông
12/08/2023
Reuters
Capture à partir de :VOA
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Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi
Philippines hợp tác với Trung Quốc để tìm kiếm một biện pháp
hữu hiệu nhằm xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông, hãng thông
tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết hôm thứ Bảy.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa
hai nước về vị trí của một tàu chiến mắc cạn đóng vai trò như
một tiền đồn quân sự ở Biển Đông.

Phát biểu này được ông Vương đưa ra trong chuyến thăm
Singapore và Malaysia diễn ra vào ngày thứ Năm và thứ Sáu,
Tân Hoa Xã nói.

Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ ý sẵn sàng giải quyết những
khác biệt với Philippines thông qua đối thoại song phương, hi
vọng rằng phía Philippines sẽ tuân thủ sự đồng thuận đã đạt
được trong quá khứ, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương nói.

Philippines cố ý cho tàu chiến Sierra Madre thời Thế chiến thứ
hai mắc cạn vào năm 1999 như một phần trong tuyên bố chủ
quyền của nước này đối với Bãi Cỏ Mây (Second Thomas
Shoal), nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này,
và luân phiên điều một số binh sĩ ra canh gác trên tàu.

Philippines giành thắng lợi trong một vụ kiện tại tòa án trọng tài
quốc tế vào năm 2016 chống lại yêu sách của Trung Quốc đối
với hầu hết Biển Đông. Tòa án phán quyết tuyên bố chủ quyền
rộng lớn của Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý, kể cả tại Bãi Cỏ
Mây.

Trung Quốc, vốn không công nhận phán quyết, đã xây dựng và
quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tuyên bố chủ



quyền của nước này chồng lấn với các vùng đặc quyền kinh tế
của Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia.

Philippines: Chính sách an ninh mới nêu bật quan ngại về
Đài Loan
Đăng ngày: 16/08/2023 - 14:05
Capture à partir de :RFI

Trong bản chính sách an ninh quốc gia mới vừa được công bố
ngày 15/08/2023, Philippines đã xem vấn đề Đài Loan là một
“mối quan ngại lớn” của mình trong bối cảnh cạnh tranh chiến
lược ngày càng gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc làm cho
“bối cảnh địa chính trị căng thẳng hơn”.

Tàu Trung Quốc chặn mũi tàu Hoa Kỳ, 03/06/2023.AP - Mass Communication Specialist
1st Class Andre T. Richard

Theo hãng tin Anh Reuters, tài liệu dài 48 trang mà tổng thống
Ferdinand Marcos Jr mới phê duyệt, khẳng định, Philippines sẽ
tìm cách tăng cường năng lực xử lý các mối đe dọa đồng thời
nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quan hệ với các đồng
minh trong khi theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập.

Mối “quan ngại lớn” đối với Philippines liên quan đến tình hình
eo biển Đài Loan, với “các mối quan hệ xuyên eo biển có khả

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20230816-philippines-ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-an-ninh-m%E1%BB%9Bi-n%C3%AAu-b%E1%BA%ADt-quan-ng%E1%BA%A1i-v%E1%BB%81-%C4%91%C3%A0i-loan


năng trở thành điểm nóng trong khu vực”, ý nói đến căng thẳng
Trung Quốc-Đài Loan.

Bắc Kinh coi đảo Đài Loan tự trị là một tỉnh của Trung Quốc và
liên tục cho tập trận ở các vùng biển ngoài khơi hòn đảo này để
khẳng định đòi hỏi chủ quyền của mình, những động thái gây
sức ép đã bị Hoa Kỳ và các đồng minh như Nhật Bản chỉ trích.

Bản Chiến Lược An Ninh Quốc Gia của Philippines nhấn mạnh:
“Bất kỳ một cuộc xung đột quân sự nào ở eo biển Đài Loan
chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Philippines do sự gần gũi về địa
lý (giữa hai bên) và sự hiện diện của hơn 150.000 người
Philippines ở Đài Loan”.

Các hòn đảo cực bắc của Philippines chỉ cách Đài Loan không
đầy 200km, và Manila lo ngại trước nguy cơ bị bất ổn về kinh
tế, kiều dân Philippines tại Đài Loan bị tác hại và dòng người tị
nạn tràn ngập Philippines nếu xung đột nổ ra.

Bản chính sách an ninh quốc gia mới của Philippines không thể
quên Biển Đông, nơi mà Manila thường xuyên bị Bắc Kinh sách
nhiễu. Tài liệu khẳng định rằng Biển Đông “vẫn là lợi ích quốc
gia hàng đầu” của Philippines.

Quan hệ Manila-Bắc Kinh dưới thời tổng thống Marcos đã trở
nên căng thẳng, đặc biệt trên vấn đề Biển Đông, trong bối cảnh
Philippines được cho là đã thân thiết trở lại với đồng minh Mỹ
truyền thống. Chính sách an ninh mới của Philippines xác định
rằng nước này sẽ củng cố Hiệp Ước Phòng Thủ Chung với Mỹ,
cũng như các cơ chế hiện có khác với các đối tác trong khu
vực, để “đạt được năng lực quốc phòng đáng tin cậy”.
Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc: Không nên “đùa với lửa”
trong vấn đề Đài Loan

Phát biểu tại Hội Nghị An Ninh Quốc Tế lần thứ 11 ở Matxcơva
ngày 15/08/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Lý
Thượng Phúc đã tuyên bố rằng việc “đùa với lửa trong vấn đề



Đài Loan và tìm cách “kềm chế Trung Quốc với (vấn đề) Đài
Loan” chắc chắn sẽ thất bại”.

Đối với bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, tiến trình thống
nhất giữa Đài Loan với Hoa Lục là điều “không thể tránh khỏi”.

Ông Lý Thượng Phúc đã ghé Matxcơva tham dự diễn đàn an
ninh thường niên do Nga tổ chức trước khi lên đường qua công
du chính thức Belarus.
Phó TT Đài Loan tố cáo “mưu toan” can thiệp của Trung Quốc

Cũng liên quan đến Đài Loan, phát biểu tại Paraguay vào hôm
qua, 15/08, phó tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức nhắc lại
rằng mọi hành động quân sự của Trung Quốc để đáp trả việc
ông quá cảnh Hoa Kỳ trên đường đi thăm quốc gia Nam Mỹ và
trên đường về, đều là những “mưu toan” nhằm can thiệp vào
cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đây tại Đài Loan.

Trước chuyến công du của ông Lại Thanh Đức, với hai chặng
quá cảnh dự trù ở New York và San Francisco, các quan chức
Đài Loan cho rằng Trung Quốc có thể tiến hành các cuộc tập
trận quân sự trong tuần này, sử dụng việc phó tổng thống Đài
Loan quá cảnh Mỹ làm cái cớ để hù dọa cử tri Đài Loan trước
cuộc bầu cử vào đầu năm tới 2024.

Biển Đông: nhiều nước sẵn sàng tham gia tuần tra với
Philippines và Mỹ
RFA
18-09-2023
Capture à partir de :RFA
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Tàu tuần duyên Philippines đi theo tàu hải cảnh của Trung Quốc khi tuần tra ở Bãi
Scarborough hôm 2/3/2022 (minh họa). AFP

Nhiều nước khác ngoài Nhật Bản và Australia sẵn sàng tham
gia các cuộc tuần tra chung với Philippines và Hoa Kỳ tại Biển
Đông.

Tư lệnh Lục quân Philippines, Trung tướng Romeo Brawner Jr.,
vào ngày 17/9 thông báo như vừa nêu. Theo đó, các cuộc tuần
tra chung nằm trong kế hoạch của Manila và đang trong quá
trình hợp tác cùng các nước khác.

Cụ thể Trung tướng Romeo Brawner Jr. cho biết Hoa Kỳ, Nhật
Bản và Australia vừa qua đã thảo luận về vấn đề tuần tra chung
với cơ quan quốc phòng Philippines.

Riêng Washington và Manila cũng đang xem xét mở rộng hơn
nữa các điều khoản thuộc Thỏa thuận Phòng thủ Chung để
Hoa Kỳ có thể tiếp cận thêm căn cứ hải quân tại Philippines.

Tổng số căn cứ của Hải quân Philippines mà Hoa Kỳ được tiếp
cận đến nay là 9 căn cứ theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng
Tăng cường năm 2014 giữa hai phía.



Thái độ ngày càng hung hăng, quyết đoán của Trung Quốc tại
Biển Đông, mơi mà Bắc Kinh tự vạch ra đường đứt khúc (hay
thường gọi đường lưỡi bò) để tuyên bố chủ quyền, được nêu
rõ là lý do để nhiều nước gia tăng hợp tác hàng hải và tham gia
tuần tra chung tại khu vực có tuyến đường biển quan trọng và
giàu tài nguyên hải sản, dầu khí này.

Philippines cân nhắc các phương án pháp lý chống lại
Trung Quốc vì ‘phá hủy’ rạn san hô
22/09/2023
Reuters
Capture à partir de :VOA

Ảnh chụp trên không về cáo buộc mà Tuần duyên Philippines nói là các tàu cá do dân
quân Trung Quốc điều khiển đang lảng vảng trong khu vực quần đảo Trường Sa vào ngày
9 tháng 3 năm 2023.

Philippines đang xem xét các lựa chọn pháp lý chống lại Trung
Quốc, cáo buộc nước này phá hủy các rạn san hô trong vùng
đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines ở Biển Đông, một cáo
buộc bị Bắc Kinh bác bỏ vì cho rằng đây là một nỗ lực nhằm
“tạo ra kịch tính chính trị”.

Bộ Ngoại giao Philippines cuối ngày thứ Năm (21/9) cho biết họ
đang chờ đánh giá từ nhiều cơ quan khác nhau về mức độ thiệt
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hại môi trường ở Đá Khúc Giác thuộc quần đảo Trường Sa và
dưới sự dẫn dắt của Tổng công tố Menardo Guevarra.

Ông Guevarra cho biết Philippines đang nghiên cứu khả năng
nộp đơn kiện pháp lý thứ hai lên Tòa án Trọng tài Thường trực
(PCA) ở La Haye.

Manila đã thắng kiện lần đầu tiên vào năm 2013, phản đối các
yêu sách của Trung Quốc đối với khu vực này.

Ông Guevarra nói với Reuters rằng nghiên cứu này “được thúc
đẩy không chỉ bởi cáo buộc phá hủy các rạn san hô mà còn bởi
các sự cố khác và tình hình chung ở Biển Tây Philippines”.
Đồng thời, ông cho biết thêm rằng một báo cáo và khuyến nghị
sẽ được gửi tới Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và Bộ Ngoại
giao. Manila gọi phần Biển Đông mà nước này tuyên bố chủ
quyền là Biển Tây Philippines.

“Bộ Ngoại giao sẵn sàng đóng góp cho nỗ lực này”, Bộ Ngoại
giao Philippines cho biết trong một tuyên bố.

“Các quốc gia đi vào vùng đặc quyền kinh tế và vùng biển của
Philippines cũng có nghĩa vụ bảo vệ và bảo tồn môi trường biển
của chúng tôi”, tuyên bố nêu rõ.

Theo Reuters, bất kỳ động thái nào theo đuổi việc phân xử
bằng trọng tài đều sẽ gây tranh cãi lớn sau chiến thắng mang
tính bước ngoặt vào năm 2016 của Philippines trong vụ kiện
chống lại Trung Quốc, trong đó kết luận rằng yêu sách của Bắc
Kinh về chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông là không có cơ sở
theo luật pháp quốc tế.

Đá Khúc Giác nằm gần Bãi Cỏ Rong, nơi Philippines hy vọng
một ngày nào đó sẽ tiếp cận được trữ lượng khí đốt, một kế
hoạch đã bị trở nên phức tạp do yêu sách chủ quyền của Trung
Quốc đối với khu vực này.

Trung Quốc, nước đã từ chối công nhận phán quyết năm 2016
và tỏ ra khó chịu khi các cường quốc phương Tây liên tục đề



cập đến vụ việc, đã bác bỏ những tuyên bố mới nhất về việc
phá hủy các rạn san hô.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan của Philippines ngừng tạo
ra một vở kịch chính trị từ hư cấu”, đại sứ quán nước này ở
Manila nói vào cuối ngày thứ Năm, dẫn lời người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh.

Lực lượng Tuần duyên và lực lượng vũ trang của Philippines
hồi đầu tuần đã báo cáo “thiệt hại nghiêm trọng đối với môi
trường biển và san hô” tại Đá Khúc Giác, nơi họ cho biết 33 tàu
Trung Quốc đã neo đậu vào tháng 8 và tháng 9.

Họ mô tả các tàu, thường là tàu đánh cá, là “dân quân biển” và
cho biết họ đang thu hoạch san hô. San hô ở Biển Đông đã
được sử dụng làm đá vôi và vật liệu xây dựng, các loại thuốc
truyền thống và thậm chí cả đồ lưu niệm và đồ trang sức.

Trung Quốc đã khẳng định yêu sách chủ quyền của mình đối
với khu vực Trường Sa bằng cách xây dựng một loạt đảo nhân
tạo trên các rạn san hô chìm trong nước. Một số đảo nhân tạo
này được trang bị đường băng, nhà chứa máy bay, hệ thống
radar và tên lửa.

Việt Nam, Malaysia và Philippines cũng chiếm giữ các đảo đá
trong quần đảo, nơi nhiều quốc gia có tuyên bố chủ quyền
chồng chéo nhau.


